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gönüllü devrimci özveriye yatkınlığının bir göstergesidir. 


Yaz taarruzlarımızın başarısı yığınların dayatılan zorba özveriye karşı, 


HAYDİ 7. YAZ TAARRUZUNA 


Türkiye iki yıldır faşist diktatörlüğün çizmeleri altında. 
Faşizm, kapitalizmin bunalımını çözmek için iki yıldır halkın bütün varını yoğunu, “gereğinde” canını zorla gaspediyor. Gaspettiği her canla, her hakla, her dilim ekmekle, her tutam tuzla kendine duyulan düşmanlığı daha da arttırıyor, 

Böyle bir ortamda komünistlerin açtığı devrimci özveri yarışı yaz taarruzlarının altıncısı üstün başarıyla sonuçlandı. Bu başarının, bizim hareketimizin ötesinde, toplumun geleceği açısından anlamı vardır: 

Dayattığı zorba, halk düşmanı, karşı devrimci özveriyle faşizmin sorunları çözemeyeceğini, ülkenin sorunlarını çözmek için yığınların devrimci enerjisinin gerekli oldugunu anlatır. Kapitalizmi kurtarmak için dayatılan zorba özveriye karşı, yığınların, gönüllü devrimci özveriye yatkınlığının, bugün öncü düzeyinde küçük, ama yarın çok büyüyebilecek bir göstergesidir. Burjuvazi de bunu görüyor. 

Tam Yaz Taarruzu'nun kapanış toplantısının olacağı gün, Tercüman'ın, “TKP açıkladı: ASALA'nın yanındayız” manşeti altında verdiği yazıda, Ermeni sorununa ilişkin çarpıtmaların yanısıra, paranın KGB'den geldiği söyleniyor. Bu saldırının çeşitli yönleri vardır: 

Birincisi, gerçekte paranın çok sayıda işçinin devrimci 


özverisi sonucunda toplandığı artık yaygın olarak bilindiği, görüldüğü içindir ki burjuvazi böyle bir yalan söylemek gereğini duyuyor. Tercüman gazetesinin bu yalanı, yaz taarruzunun ne denli etkin bir devrimci propaganda işlevi gördüğünün canlı kanıtıdır. 
İkincisi, bu saldırı yalnızca 


~ - 


Yoldaşlar, 

Faşist diktatörlüğün, işçilere, emekçilere özverinin en sevimsiz örneğini yaşattığı bir dönemde, komünistlerin açtığı devrimci özveri yarışı yaz taarruzu, üstün başarıyla sonuçlandı. 

Altıncı Yaz Taarruzu bugüne dek en başarılı yaz taarruzu oldu, üstün başarıyla kapandı. Bilinciyle, kadrolaşmasıyla, özverisiyle, disipliniyle partimiz bugün, düne göre nitelik olarak farklı bir konumdadır, daha güçlüdür, 

Faşizmin halka zorla, finans kapitalin çıkarları için özveri dayattığı ve herşeyden çok öfke toplayabildiği bir dönemde, komünistlerin açtığı devrimci özveri yarışının böyle büyük bir başarıyla sonuçlan- 


bize değil, Sovyetler Birliği'ne de yöneliktir. Sovyetler'i bizim gibi ve bizim kadar eleştiren başka bir hareket yoktur. Buna karşın, burjuvazinin anti-komünizmiyle anti-Sovyetizminin ikizliği, Sovyetler Birliği'yle İşçinin Sesi'ne birlikte saldırısında somutlanıyor. 


6. Yaz Taarruzu'ndaki başarıyı parti çalışmalarımızın her alanında sürdürmek üzere haydi ileri yoldaşlar! 


ması, toplumsal anlam taşımaktadır. Bu başarı, ülkenin devrimci geleceğinin müjdecisi, ekonomik bunalımın burjuvazinin zoruyla ve onun yararına değil, işçi, emekçi yığınların devrimci enerjisiyle ve halk yararına çözülmesinin çok daha olası olduğunun habercisidir. 

Devrimci geleceği yakınlaştırmak bilinciyle 6. Yaz Taarruzu'nda devrimci özverinin çok güzel ve başarılı bir örneğini gerçekleştiren tüm partili yoldaşlarımızı, sempatizan yoldaşlarımızı kutlarız. 
Aynı üstün başarıyı parti çalışmalarımızın her alanında sürdürmek üzere, haydi ileri yoldaşlar! 

TKP EK 
Üst Bürosu 


Üçüncüsü, burjuvazinin bu saldırısının bir nedeni de şudur: Devrimci özveri yarışının altında yatan ve enerji, yaratıcılık doğuran devrimci mantığı burjuvazi doğal olarak algılayamıyor. Burjuvazi, yaz taarruzuna, adı üstünde burjuva bireyciliği bakış açısından bakıyor ve anlayamıyor. Aynı devrimci mantığa uzaklıkları nedeniyle, geçen yıl menşevikler de yaz taarruzuna çamur atmışlardı. Başka hareketler arasından da, yaz taarruzunu “inanılmaz” bulanlar çıkıyor. Devrimci özveri, burjuvaziye ve oportünizme “sihir” gibi geliyor ve bu “sihiri” ber biri kendi komplocu mantıklarıyla açıklamaya (!) çalışıyorlar. 

Bir bakıma, yoldaşlar, bir kollektif olarak devrimci özveri yarışlarımızın başarılı sonuçlarını üretene dek, biz kendimiz de o devrimci mantığın sihirini pek iyi anlamış değildik. Hepimiz burjuva toplumunun ürünüyüz. Bu sözün anlamını, o toplumun aşıladığı değer yargılarını kendi deneyimimizle, pratikte iflas ettirdikçe daha iyi kavradık. 

Yaz taarruzlarında elde ettiğimiz başarılar dünyayı değiştirme savaşımında bize çok şey öğretti. Bu öğrendiklerimizin de ışığında, kapitalizmin yalnızca şu ya da bu değer yargısını değil, tüm varlığını iflas ettireceğiz! 

Devrimci savaş devrimci özveri üstünde yükselir! 

Yaşasın devrim! 


YAZ TAARRUZU ÖZEL SAYISI 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Altıncı Yaz Taarruzu'nun 


faşizm 
> 
Yoldaşlar, 
Altıncı Yaz Taarruzu gerçekten de üstün başarıyla sonuçlandı. 

Bu başarı, geçen dönem- deki devrimci sınıf savaşlarının birikimini, güzel devrimci geleceğin filizlerini içinde taşıyor. Gelenek ve gelecek bizimledir! Geleneğimizin ve geleceğimizin bilinciyle, bugün faşizmin yaydığı ağır havayı yardık geçtik! Altıncı Yaz Taarruzu'ndaki başarı, tüm devrimci güçler adına faşist diktatörlüğe indirilmiş bir şamardır. Burjuvazı tabii saldıracak! 

Altıncı Yaz Taarruzu'nun sayısal dökümlerini ele alma- ya geçmeden önce bir noktayı belirtelim. 

Yaz taarruzu Türkiye'de de yapıldı. Bilindiği gibi, Türkiye toplamları sayısal dökümlere katılmaz. Ama siyasal dökümüyle, faşizm koşullarında bile yapılmış olması, onun için yeterli bir başarı göster gesidir. 

Şimdi, Türkiye hariç genele gelelim ve önce geçen yıllarla karşılaştırmalı genel sonuçlara bakalım. 

Tablo 1, her yıl verdiğimiz klasik tablodur. Buna bu yılın verilerini de ekledik. Veriler 


üstün başarısı indirilmiş bir şamardır 


| GRAFİK I 
(1977 hedefi =100) 


25 (%12.5) 


36.8 (%36.8) 


1977 


miktar olarak değil, endeks olarak veriliyor. Örneğin, 
1977 yılı hedefine 100 dersek, 
1982 yılı hedefi 750'dir. Ne 
100, ne 750 miktar ifade etmiyor. Bu endeksler ya da puanlar yalnızca karşılaştırmaya yarıyor. 

Bunları akılda tutarak Tablo Ve bakalım ve bundan çıkan bazı sonuçları sıralayalım. 


1978 


144 (%37) 


74 (%25) 


1979 


1980 


Bir kez, 1981'de konan hedef 500 ise, bu yılki hedef 750'dir. Yani bu yılki hedefimiz geçen yıldan %50 daha yüksektir. 

İkincisi, geçen yılki hedeften %50 daha yüksek olan bu yılki hedefimizi de 025.5 
aşmışız. Başka bir deyişle, 750 
hedef koyduysak 941 toplamışız. Bu yıl koyduğumuz 


YAZ TAARRUZLARI — GENEL DÖKÜM 


(ENDEKS OLARAK) 


TABLO I 
Hedefler ; GERÇEKLEŞENLER 
1977100 1977 hedefi Konan hedef Her yılki 1977 Katılım 1977 
—100 =100 hedefi aşma gerçekleşen son hafta =100 
0 D O (4) 6). © | 
1977 100 1368 136.8 36.8 100 100 | 
1978 200 2250 1125 125 164 126 
1979 300 374.0 125.0 250 273 157 
544.0 137.0 37.0 405 
695.0 1390 39.0 517 


25.5 


688 


191 (9b25.5) 


1981 


hedefe 100 dersek, topladığımız 125.5 olmuş. 

Üçüncüsü, 1977'de toplanan miktara 100 dersek, 1982” deki 688'dir. Yani 1982'de topladığımız miktar, 1977'dekinin yaklaşık 7 katıdır. 1981 
ile karşılaştıracak olursak, 1981'de topladığımız miktara 
517 dersek 1982'de topladığımız 688'dir. Bu yıl geçen yıldan, yaklaşık %35 daha fazla toplamışız. 

Dördüncüsü, katılım açısından da 1982 büyük başarı yansıtmaktadır. 1977'deki katılıma 100 dersek, 1982'de bu 620'ye, yani 6 katından fâzlasına çıkmıştır. Geçen yılın katılımı olduğundan az yansımıştı. Ama bir önceki yılla, yani 1980 ile karşılaştıracak 
olursak, 1980'de katılım 186 
ise 1982'de 620'dir. İki yılda katılım 3 katından fazlasına çıkmıştır. 

Tablo deki verileri Grafik I ve Grafik I'de çizerek canlandırmaya çalıştık. Grafik H, katılımı 1977 = 100 
kabul edersek.öteki yıllarda buna göre değişmeleri göste- 


4 Ekim 1982 


İSÇİNİN SESİ 3 


riyor.Bu grafik üzerinde durmayacağız. Asıl önemlisi Grafik ldir. 

Grafik 1, Tablo Vin (1), (2) ve (4)'üncü sütunlarındaki endeksler temel alınarak yapıldı. 1977'de konan hedef 
100 kabul edildi. Grafikteki 
her kutunun toplam boyu, Tablo Vin (2). sütunundaki endeksleri, aradaki çizginin altı da (1). sütunundaki hedef endekslerini yansıtıyor. Parantez içindeki yüzdeler, her yl hedefi aşma oranıdır. 
Örneklersek, 1977 hedefi 100 
ise, 1980'de 400 hedef konmuş, bundan 144 puan fazla, yani 544 toplanmış ve böylece hedef %37 aşılmış. 

Bu grafiğin gösterdiği önemli bir sonuç, yüzdeleri ele alırken miktarların büyüklügünü akılda tutarak yorumlamak gerektiğidir. 

Örneğin, 1977'de koyduğumuz hedef 100 ise, bunu 436.8 aşmışız ve böylece 136.8 toplamışız. Bu da başarıdır, ama 1982'ye geldiğimiz- de, bakıyoruz ki, yalnızca hedefle gerçekleşen arasındaki fark bile 1977'de tüm toplanandan daha büyüktür. 
1982'de 750 hedef koymuşsak 
941 toplayarak hedefi 191 
puan aşmışız. 1977'de tüm topladığımız ise 136.8 puan. 
Oysa, 1977'de hedefi 9536.8 
aşmışız, 1982'de ise (025.5. 
1982'nin yüzdesi daha düşük gözüküyor çünkü miktarlar çok büyümüştür. 

Grafik I, Tablo I'de söylenenleri daha iyi canlandırıyor. 
Nereden nereye gelmişiz, eski hedeflerimiz de, topladıklarımız da ne kadarcık mış, bunlar hep grafikten görülüyor. 

Nereden nereye gelmişiz, bunu Tablo II de çok güzel gösteriyor. Bu tabloda, Türkiye hariç çeşitli örgütlerin tüm yaz taarruzlarına yüzde katkıları veriliyor. Tablo IV deki yüzdeler Grafik II'de de çizim olarak verildi. 

Tablo II ve Grafik IlVe göre ilk üç yaz taarruzunda İngiltere taarruzun 90100'ünü, dördüncüde ise Y995'ini karşılamış. Beşinci Yaz Taarruzu'nda İngiltere 9p69.2'ye düşerken, Almanya'nın payı %29.8e yükselmiş. Altıncı Yaz Taarruzu'nda ise İngiltere'nin payı 9057'ye düşmüş, 


1977 


Almanya'nınki 9436.4'e yükselmiş. Kuşkusuz gelecek yaz taarruzunda da bu eğilim sürecektir. 

Yıllar içinde İngiltere'nin yaz taarruzları içindeki payı düştükçe, menşeviklerin “Londra gurupçuğu” diye bağırmaları yükselmiş. Herkes gider Mersin'e, menşevikler gider tersine. Gerçekte biz, daha onlar “Londra gurupçuğu” sözünü ağızlarına almazken, menşevik bir örgüt yapısı içinde bolşevik olmaya çalışan bir Londra gurupçuguymuşuz. Bu çelişki patlak verip, ayrılık çıktıktan sonra ise veriler tam tersi yönde gelişmeye başlamış. Bugün ise durum ortadadır. 

Çok sağlıklı bir gelişme vardır. İngiltere artık koca bir örgüt yapısının organik parçasıdır. Giderek daha küçük bir parça olmaya doğru da ilerlemektedir. o Menşevikler gerek “Londra”, gerekse “gurupçuk” yerine başka sözler bulamazlarsa, her alanda olduğu gibi bu alanda da yaşamın çok çok gerisinde kaldıklarını bir kez daha göstermiş olacaklar. 


1978 


GRAFİK II 
YAZ TAARRUZLARINA KATILIM ENDEKSİ (1977 = 100) 


1979 


1980 


GRAFİK HI 


1981 


1982 


YAZ TAARRUZLARINDA ÖRGÜTLERİN YÜZDE KATKILARI 
%100 
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Şimdi gelelim Tablo IlVe. 

Tablo III, örgütlerin geçen yılla ve bu yıl koydukları hedefle (karşılaştırmalı durumlarını yansıtıyor. Altıncı Yaz Taarruzu üstün başarıyla sonuçlandı sözünü en güzel somutlayan tablolardan biri- dir. 

Bazı örgütler yeni olduğu için Tablo Ill'de geçen yılla karşılaştırmalı durumları yansıyamıyor. Braunschweig, İsviçre ve Norveç böyledir. Öte yandan bazı örgütlerin de özel durumları nedeniyle karşılaştırmalı veriler çıkarılamıyor. 
İsviçre ve Avusturya böyledir. 
Ama, bunlara karşın, Tablo HI, Altıncı Yaz Taarruzu'nun başarısının ne kadar yaygın, ne kadar kollektif bir başarı olduğunu göstermektedir. Üstün başarı demenin bir nedeni de budur. (Bu yıl KGB oldukça yaygın çalışmış ve parayı böyle paylaştırarak göndermek için herhalde epey zahmete katlanmış!) 

Tablo ĮIPdeki örgütlerin durumlarına bakacak olursak, İngiltere'de miktarlar büyük olduğu için yüzdeler artık mütevazi bir düzeyde artmaktadır. Örneğin, onun hedefini 948.2 aşması, bir başka örgütün tüm hedefinden fazla olabiliyor. 

Hamburg, yaz taarruzunda İngiltere'den sonra en yüksek hedefleri koyan ve gerçekleştüren, en oturmuş örgütler arasında baş sıradadır. Bu nedenle onların da yüzde artışları artık belli birdüzeyde olacaktır. 

Köln ve Mannheim, bu yıl çek büyük başarı gösterdiler. 
Bu büyük başarıyla, onlar da bu yıl yaz taarruzunda oturmuşluk kazandılar. Köln bu yılki hedefini %72 aşarak, 
geçen yıl topladığından 175 
daha fazla toplamış oldu. 
Mannheim ise, hedefini geçen yıldan %38 fazla koyduğu halde, bu hedefi %22 aştı ve 
böylece geçen yıldan 5237 
daha fazla toplamış oldu. 

Braunschweig hedefini tamamladı. Ama oradaki durum açısından bu da büyük başarıdır. Münih ise bu yılki hedefinin 912.5 gerisinde kalmışlığıyla bile geçen yıldan fersah fersah ilerdedir. Geçen yıl topladığından %79 daha 


Tablo II O 
YAZ TAARRUZLARINA ÖRGÜTLERİN YÜZDE KATKILARI 

ÖRGÜTLER| 1977 19781979 | 1980| 1981 | 1982 
İNGİLTERE |%100|%100|%100| %95| %69.2| %57 ALMANYA %0.9| %29.8 |%36.4 
[FRANSA | IES 1 | 05) %31 AVUSTURYA) | | | | ws) %0.3 
| NORVEÇ 2.8 
İSVİÇRE | vi %0.4 
KARIŞIK ği | anil 
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982 YAZ TAARRUZU 


DÖKÜMÜ 
Tablo III lörgüller [Buyi (Buy O (Buyilki (Buyu 
| toplanan | topladığı | hedefi hedefi 
içindeki geçen yıl | geçen yılki! aşma % payı topladığın-i hedefinden! oranı % dan % kaç! % kaç kaç? 
fazla? fazla? 
İngiltere. %57  |%12 lamburg %15.2 (264 |%13 %14 Köln 2|%10.4 (9175 Mannheim $ 
Münih $ 
Braunschweig |%1.2 Hedefe ulaşıldı 
Fransa 
Avusturya 
Norveç 
İsviçre 
ENEL (70100 


fazla topladı. 

Tablo Il/'de öteki örgütlere geçmeden önce şunu belirtelim ki Almanya dev adımlarla ilerlemektedir. Almanya'nın bu yıl topladığı, geçen yıl topladığından %64 daha fazladır. Belki de menşevikler gelecek yıl “Londra gurupçuğu” yerine “Almanya yığıncığı” sözünü kullanmak zorun- da kalırlar. 

Almanya konusunda bir nokta daha: Almanya'da yaz taarruzunu ilerletmek, engeller aşarak oluyor. Yaz taarru- 


zu, menşeviklerin de önemli katkıda bulundukları çok kötü dernekçilik hastalıklarına, işçilerde bu hastalıkların haklı olarak doğurduğu tepkiye karşı ilerliyor. Ama böyle engeller aşa aşa ilerledikçe, çok daha büyük güven, sevgi ve saygı uyandırıyor. 

Şimdi yine Tablo HPre dönelim. Fransa'daki büyük, çok büyük ilerleme de tablodan görülüyor. Fransa, bu yıl, geçen yıldan 95400 daha fazla hedef koymuş, bu hedefi de %44 aşarak geçen yıla göre 


90876 daha fazla toplamıştır. 
Bu büyük bir sıçramadır ve bu sıçramayla Fransa da artık yaz taarruzunda oturmuş örgütler arasına girmiştir. 

Tablo Ill'de Avusturya pek başarılı değilmiş gibi yansıyor ama gerçekte en büyük özveriyi yapan örgütlerden biri- dir. Budurum örgütün başarıh çalışmasında, sık sık gazete- de yer alan eylem haberlerin- de de yansıyor. İsviçre ise yeni örgüttür ve yaz taarruzuna geç katılmıştır. Yine de başarı göstermiştir. 

Tablo I'de birde Norveç vardır ki bu konuda en güzel bilgiyi, bu sayımızda yayınladığımız Norveç'ten gelen bir küçük yazıda bulacaksınız. 
Bu örgüt, daha ilk katıldığı halde, yaz taarruzunda başannın zevkini hemen tatmıştır. 
Daha ilk yılından hedefini 
0122 aşmıştır. Ayrıca, Norveç örgütü katkısının bir kısmıyla birincilik yarışında Basın-Yayın'ı destekledi ama Tablo HI, Norveç'in tüm katkısını içeriyor. 

Şimdi son olarak genel onur listesine gelelim: 


1982 Altıncı 
Yaz Taarruzu 
Genel Onur Listesi 


l. Basın-Yayın çalışanları 
2. Hamburg Türkiyeli İlericiler Birliği 

3. Londra İşçi Birliği 

4. İngiltere'den bir yoldaş 
5. Hamburg'dan bir yoldaş 
6. İngiltere'den bir yoldaş 
7. İngiltere'den bir yoldaş 
8. İTİB kollektifi 

9. İngiltere'den bir yoldaş 
10. İngiltere'den bir yoldaş 

Bu onur listesine girmek için kollektifler ve yoldaşlar tüm olanaklarını seferber ederek yarışmışlardır. Ve bu yılki veriler öyle gösteriyor ki, gelecek yıl, bu onur listesi çok daha değişik yöreleri kapsayacaktır. 

Yoldaşlar, çok güzet bir yaz taarruzu deneyimi daha geçirdik. Kollektif olarak.elde ettiğimiz büyük başarı faşist diktatörlüğe gerçekten bir şamar oldu. Bugün dünden daha güçlüyüz. Haydi bugün- den daha güçlü yarınlara, haydi Yedinci Yaz Taarruzu'na! 
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Yaz taarruzundaki başarımızı kapanış gecesinde coşkuyla 


6. Yaz Taarruzu Londra'da düzenlenen bir geceyle son buldu. Güzel devrimci geleneğimiz yaz taarruzlarının 6. 
sınavından da başarıyla çıktık. 
Bu başarımızı geceye katılan tüm yoldaşlar kollektif olarak çoşkuyla kutladı. 

Bu yılki yaz taarruzu gecesinin en güzel yanı, yaz taarruzunun bitişini tüm Avrupa örgütlerinden gelen çok sayıda yoldaşımızla birlikte kutluyor olmamızdı. Gecenin bir diğer özelliği de İngiltere- deki yabancı örgütlerden temsilcilerin aramızda yer almış olmasıydı. 

Gecemiz devrim yolunda şehit düşen yoldaşlarımız ve tüm devrimciler için yapılan saygi duruşuyla açıldı. “Devrimin de, partinin de güvencesi işçilerdir” belgisi ve İşçinin Sesi sancağı altında TKP marşını söyledik. 

Yürükoğlu yoldaşımız konuşmasında yaz taarruzlarının anlamına değindi ve 6. 
Yaz Taarruzu'nun başarısını yüzde oranlarıyla anlattı. Tercüman gazetesinin bu başarı nedeniyle uydurma haberler yazdığını, paranın nereden 


6. Yaz Taarruzu'muzu güzel bir geceyle kapadık. 


geldiğini onların çok iyi bik diklerini söyledi. Yoldaşımızın konuşması dakikalarca ayakta alkışlandı. 

Ardından 6. Yaz Taarruzu ödüllerinin dağıtımına geçildi. Önce koşu ve basketbol yarışmasında dereceye giren yoldaşların ve takımların ödülleri verildi. Bundan sonra, taahhütünü en düzenli ödemiş, en çok dış bağış toplamış, en girişimci davranmış yoldaşlara ödülleri veril- 


di. En sonunda, genel onur listesine katılmış kollektif ve yoldaşların ödülleriyle, alti yaz taarruzu boyunca onur listesine en çok girmiş yoldaşların ödülleri verildi. Ödülle- 


rin dağıtımı çoşkuyla son buldu. 
Gecenin ikinci bölümü, 


devrimci özveriyi simgeleyen belgilerin asılı olduğu bir başka salonda | Mayıs filmi- nin gösterilmesiyle başladı. 
İşçi sınıfımızın şanlı devrimci 


kutladık 


geieneklerinden birini sergileyen film, “devrimin de partinin de güvencesi işçilerdir” belgisinin ne denli doğru olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kızıl bayrakları ve belgileriyle alanları dolduran, sınıf kinlerini haykıran yüzbinlerce işçi geleneğimizi ve geleceğimizi yaşattı. 


Daha sonra İşçinin Sesi korosunun marşlarını, genç bir Kürdistanlı sanatçının türkülerini dinledik, Londra İşçi Birliği folklor ekibinin oyunlarını seyrettik. Merkez Organımız İşçinin Sesi'ni mizah, karikatür ve çizgileriyle süsleyen yoldaşlarımızın bazıları aramızdaydı. Tüm diğer yetenekli yoldaşlarımızın da katkısıyla düzenlenen fıkra yarışması oldukça hararetli geçti. 
Fıkra yarışmalarının birincisine verilen geleneksel “altın patates” bu yıl Almanya'ya gitti. 

Gecenin bitişinde tüm yoldaşlar birbirlerini sevgiyle kucakladılar, kutladılar. 

Yaşasın Yaz Taarruzumuz! 

Yaşasın devrimci Özveri sınavımız! 


Yaz taarruzu fasist anayasaya 


karsı savaşın bir parcası 


Yoldaşlar, 

Mannheim-İşçinin Sesi taraftarları olarak düzenlediğimiz anayasa üzerine konferans ve açık tartışma bir kez daha gösterdi ki, Avrupa'daki Türkiyeliler faşist cuntaya karşı gün geçtikçe kinle dolmaktadırlar. F.Almanya'da bu zamanların izin dönemi olmasına rağmen E.Engin yoldaşın vermiş olduğu konferansa oldukça kalabalık bir dinleyici gurubu katıldı. 

Konferans başlamadan önce yaz taarruzumuzun son haftası olan 12. hafta toplantısı yapıldı. Toplantıda yaz taarruzunun önemini gerçekten anlamış bir şekilde, en 


büyük özverilerimizi göstererek, açık arttırmalara inatçı bir şekilde katılarak, MİB olarak koymuş olduğumuz hedefin üstüne çıktık. Yaz taarruzu hedefimizi geçtiğimiz anda, yoldaşlarımızın birbirlerine sarılarak, sevinç içinde bunu kutlaması, dinleyicilerin salonu alkışla inletmesi, yaz taarruzunun önemini anladığımızın ve gerçekten başarılı bir özveri gösterdiğimizin kanıtıydı. 

6. Yaz Taarruzu'muzun kapanışında, E.Engin yoldaş bir konuşma yaparak ilk üç sırayı alan, en çok gazete satan, her hafta düzenli yaz taarruzu hedefini ödeyen yol- 


daşlara ödüllerini (o verdi. 
“Haydi 7. Yaz Taarruzu'na”, “Yaşasın devrimci geleneğimiz yaz taarruzu” sloganları ile bu yıl 3. kez katıldığımız yaz taarruzunu bitirmiş olduk. 

Daha sonra E.Engin yoldaş konferansına başladı. Faşist cuntanın demagojik bir şekilde, hoş sözlerle, duygu sömürüsüyle nasıl bir faşist anayasa taslağını halkın önü- ne sermek istediğini, bu anayasaya karşı ne boykotun, ne de oportünistlerin yaptığı gibi 6l Anayasası'nı geri isteme- nin anlamsız ve yetersiz oldu- 


ğunu, kafalardaki soruları açarak, çok açık ve sade bir dille anlatarak, önümüzde 


duran görevin, demokratik anayasa için ileri demokratik halk devrimi olduğunu: belirtti. Yoldaşın konuşması- nın bitiminden sonra, soru bölümünde çeşitli guruplardan arkadaşlar sorular sordular. Sorular yoldaşımız tarafından yanıtlandıktan sonra kısa bir sonuç konuşmasıyla konferans bitti. 

Demokratik bir anayasa için ileri demokratik halk devrimi! 

Tanklarla gelen devrimle gidecektir! 

Yaşasın TKP — İşçinin Sesi! 

Seçiç G. 
Mannheim 
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Norveç't 6. Yaz Taarruzu başarıyla sonuçlandı 


6. Yaz Taarruzu'na gelesiye kadar Türkiye'de çeşitli siyasetlerin içinde osempatizan olarak bulundum. Ancak böyle bir eylem yapana, üstelik böyle bir eylemde kendi yaptığı parasal taahhüdü kendisi üç katı arttırabilen bir harekete rastlamadım. Bu hareketimizden dolayı ne kadar kıvanç duysak azdır. 

Norveç'e gelmeden önce en aktif bir şekilde çalışabilmek için kendi kendime planlar yapmıştım. Düşüncem sempatizanı olduğum siyaset doğrultusunda çalışmaktı. Ancak ne sözünü ettiğim siyasetten bir kimseye rastlayabildim, ne de doğru dürüst devrimci bir çalışmaya. Bu beni hayal kırıklığına uğrattı. Ne yazık ki İşçinin Sesi'nin son sayılarını alıp, sempatizanlarıyla ilişki içine girebilene kadar, kendimi yılgınlık içinde buldum. 

Yaz taarruzu öncesi arkadaşların hazırlamış olduğu seminerlere katıldım. Burada ideolojik doğruluğu olduğu gibi, devrimci dürüstlüğü de 


gördüm. Seminerler bir ağız kalabalığı ya da demagojiden oluşmadı. Herkese söz hakkı, konuşma fırsatı verildi. 

Bu arada İşçinin Sesi yayınlarını okuyarak onu daha yakından tanıma olanağı buldum. 

İlk olarak, 1977 yılında elime arkadaşlar aracılığıyla geçen İşçinin Sesi'nde yaz taarruzu belgisine rastlamıştım ama pek birşey anlayamamıştım, Burada 6. Yaz Taarruzu'na katılma önerisi geldiği zaman önerinin değerlendirmesini yaptım. Türkiye devri- 


-mine ne kazandırıp kazandır- 


mayacağını tarttım. Beni özellikle bu taarruz çalışmasına iten İşçinin Sesi'nde okuduğum bir cümleydi: “Hiç kimse bir partinin parasal olanaksızlıklar yüzünden battığını bilmez.” Yaz taarruzu ile doğrudan ilgisi yokmuş gibi görünen bu cümleyi defalarca okudum. Bu arada, İşçinin Sesi'nin açık sözlü, kitleleri gerçekten bilinçlendirme yolunda en büyük adımı atan 


devrimci yayın organı olduğunun bilincine vardım. 

Yaz taarruzunun başlangıcında saptadığımız taahhüt ilk anda gözümüzü korkutmuştu. Bu kadar küçük bir gurup içinde bu kadar taahhüdün yerine getirilmesi... 
Ama daha yaz taarruzunun birinci toplantısında bu miktarı iki katına çıkardık. Bu kıvancı daha sonraki haftalar- da düzenlenen yaz taarruzu toplantılarında yeniden yaşadım. Toplantılara İşçinin Sesi sempatizanı olmayan, diğer guruplardan arkadaşları da davet ettik. Davetimiz herkese oldu ama her davet ettiğimiz katılmadı. Toplantıya katılan diğer arkadaşlardan “beş kuruş veremeyeceğini” söyleyerek oturmaya başlayıp toplantıdan ceplerini hepten boşaltarak çıkanlar oldu. Bu bize gösterdi ki kişilere özveri bilincinin verilmesi gerekir. 

Evet ancak gerçek bir komünist varını yoğunu orta- ya koymaktan kaçınmaz. Ve bütün arkadaşlarımız öyle 


yaptılar. Haber biraz geç ulaştığından ek iş bulma olanaklarımız olmadı ama halihazırda yapmış olduğumuz işlerden, dişimizden tırnağımızdan arttırarak yaz taarruzu Sonucunu başlangıçta saptadığımızın üç misline çıkardık. Bu arada özverinin ne demek olduğu, nasıl olması gerektiği konusunda arkadaşlarımız kendilerinde varolan bilincin kat kat üstüne çıktılar. 

Son yaz taarruzu toplantısına ilk kez katılan arkadaşlar bu kadar paranın nasıl toplanabildiğini hayretle izlediler. Onlara yaz taarruzunun ne olduğu anlatıldı. 

Yoldaşlar, oturarak devrim olmadığı gibi hiçbir şey olmaz. Bizler Türkiye devrimi- nin neferleri isek, adaletsizlikler ve pisliklerle dolu bu sömürü düzenini yıkacaksak durmayalım. 

Devrimci selamlarımla. 

Yaşasın komünizm! 

Ersoy Şanlı 
Norveç 


Yaz taarruzu yığınların 


devrime inancını 


pekiştir n bir eylemdir 


Mannheim İşçiler Birliği (MİB) olarak, yaz taarruzunun 9. haftasında almış oldu-Bumuz kır şenliği kararını, taarruzun İl. haftasında gerçekleştirdik. 

Almış olduğumuz kararı iki hafta sonra gerçekleştirmemizin nedeni, Filistin halkıyla dayanışma eylemine oldukça yığınsal bir şekilde katılma çalışmalarımızın da aynı zamana rastlamasıydı. 
Mannheim'da düzenlenen İsrail siyonizmini sergileme eylemine, Türkiyeli örgütler içinde en yığınsal katılan örgütümüzdü. 


Şehirde halka açık bir parkta düzenlediğimiz kır şenliği, yaz taarruzunun amacını, faşist cuntanın saldırgan yüzünü bir kez daha duyurmak açısından güzel bir eylem oldu. Şenlikte yoldaşlar folklor gösterisi yaptılar, yiyecek sattılar. Bu da çevrede bulunan Almanların ilgisini çekmede büyük yarar sağladı. 

Daha sonradan yaz taarruzu toplantısına geçtik. Bu arada bir yoldaş yaz taarruzunun, bu gericilik dönemin- deki özel önemini, aynı zamanda faşist cuntayı yıkmada komünist özverinin genel öne- 


mini, bunun Türkiye devrimci hareketine iyi bir gelenek armağını olduğunu aramızda bulunan işçilere, sempatizanlara anlattı. Yaz taarruzunun son haftalarında bulunduğumuz için, birçok yoldaş hedeflerini tamamlamıştı. Yine de hep birlikte açık arttırmalara katıldık ve gerçekten başarılı bir yaz taarruzu toplantısı oldu. Yaz taarruzu toplantısından sonra spor yarışmaları yaptık. En sonunda aramızda bulunan işçi ve sempatizanlarla birlikte kır şenliği eyleminin bir değerlendirmesini yaptık. 


Yoldaşlar, 

Eylemimizin sonunda şunu bir kez daha gördük ki, oportünistlerin sandığı gibi yaz taarruzu yığınları kaçıran bir eylem değildir, tam tersine aramızda bulunan konuk işçilerin, sempatizanların devrime inançlarını pekiştiren, kurtuluş yolunun devrim olduğunu onlara bir kez daha kanıtlayan içten bir eylemdir. 

Yaşasın devrimci gelene-Bimiz yaz taarruzu! 

Yaşasın TKP — İşçinin 
Sesi! 3 

Inanç G. 
Mannheim 
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Kapanış gecemizdeki fıkra yarışması için bir yoldaşımızın hazırladığı Atılım özel sayısı: 


ATILIM 


Bütün ülkelerin oportları birleşiniz! 


Nato'ya, ABD üslerine, CİA'ya ve askersel diktatörümirak cuntaya karşı barış için 


Yıl 9, sayı 10(106) 


Türkiye Menşevik Partisi Merkez Komitesi organı 


- = nokai bir hükümet 


Cunta biteviye duvara sıkışıyor. Bu olgu, generallerin arasındaki çelişkilerden yararlanma Oo politikasının doğruluğunu somutluyor. 
Böylesi bir ortamda partimizin önünde duran politik ödevler gün gibi açıktır. 

Birinci ödev, 1961 Anayasası'nın yırtılmasına karşı tüm ulusal demokratik güçleri birleştirmektir. Pes | yani Evren Paşa! O anayasa bizi yasakladığı halde ona .sarılıyoruz. Böyleyken şimidi sen gelmişsin onu bile yırtmaya kalkıyorsun. Belanı mı istiyorsun be? 

İkinci ödev dış politikanın bir düzene sokulması için savaşmaktır. Evren Paşa hem gidip bazı komşu ülkelerimizle gayet güzel ilişkiler kuruyor, hem de ondan sonra Reagan'ın filimlerini seyrediyormuş. Şimdi bu olacak iş mi? Komşularıimıza biraz ayıp olmuyor mu? 

Üçüncü ve en önemli 


ödev de ulusal demokratik | bir hükümeti en kısa za-! 


manda oluşturmaktır. Bak bu konuda seninle anlaşabiliriz Evren Paşa. MHP'yi kapattın. Bütün yapacağın CHP, MSP ve AP'yi serbest bırakmak ve BİP diye yeni bir partinin kurulmasına 


savaşım! 


19 Eylül 1982 | 


TMP MK Plenumu toplandı 


Türkiye Menşevik Partisi Merkez Komitesi Plenumu Portekiz'in Oporto kentinde toplanarak dosta düşmana karşı varlığını biteviye sürdürdüğünü bir kez daha kanıtladı. 
Böylesi çetin gizlilik koşullarında bile parti ilke ve normlarını titizlikle, özveriyle koruduğunu, koruyacağını, partinin örgütsel, tinsel, moral, granit, demir, çelik, makinakimya birliğini daha da güçlendirdiğini, güçlendireceğini gösterdi. 

Plenum'da, ülkenin bugün içinde bulunduğu somut durumun tam ve geniş, bütünsel bir tahlili yapılarak halkımızın bütün sorunlarını bir bir çözmeye yönelik tastamam bir savaşım programı çizilmiştir. Bu son derece geniş kapsamlı programda şu noktalar yeralıyor: 
— Barış için savaş savaşa karşı barıştan ayrı düşünülemez! 
— CHP'lileri, özetle tüm yurtseverleri birleştirerek ülkemizin Ortadoğu'da ABD için bir sıçrama tahtası olmasını engellemek — CHP'lileri, özetle tüm yurtseverleri birleştirerek ülkemizin Ortadoğu'da NATO için bir sıçrama tahtası olmasını engellemek — CHP'lileri, özetle tüm yurtseverleri birleştirerek ülkemizin Ortadoğu'da CİA için bir sıçrama tahtası olmasını engellemek — CHP'lileri, özetle tüm yurtseverleri birleştirerek ülkemizin Ortadoğu'da Çevik Kuvvetler için bir sıçrama tahtası olmasını engellemek — Reagan'ın kovboy filimleri yasaklanmalıdır! 

İşte ana yol! Savaşım hedefini böylesi zorlu ödevler somutluyor. 


DUYURU 


N. Gürel yoldaşımız yıllık iznini kullanmak üzere tatile gitmiştir. Bu yüzden Atılım'ın bu sayısında İşçinin Sesi yandaşlarına bir çağrı yayınlayamıyoruz. Bu okurlardan özür diler, ileri- ki sayılarımızda, gazetemizin mizah yönüne daha çok ağırlık vereceğimizi duyururuz. 


TMP'nin Sesi'ne kulak ver! 


Hergün saat 5'de 25m, 11820kHz Saat 7,9,11,13,17,19'da 31m, 9585kHz2 Saat 21,23,01'de 49m, 6200kHz. Pazar günleri ve dini bayramlarda bunlara ek olarak saat 15'de 31m 9585kH2. 
Gefekli açıklama 1) İşbirlikçi burjuvaziye karşı savaşım- da güçlü bir silah olan TMP'nin Sesi'ne kulak vermenizi istedik. Postadan ikide bir çifter çifter kulaklar çıkıyor. 
Çalışma masalarımızdan kan temizlemekten yayın yapamaz olduk. Yayınları dinlemeniz yeterlidir. 
Gerekli açıklama 2) Dikkat! Ortalıkta sahte TMP'nin Sesi kasetleri 


izin vermektir. Çok mu istemiş oluyoruz ki bize kızıyorsun. Sana diktatör dediysek bunda bozulacak ne var? Bak, Atatürk de diktatördü, hiç onun hakkında kötü düşünüyor muyuz? 


LENİN KÖSESİ 


dolaşıyormuş. Gerçek kasetlerin üzerinde güvercin resimleri vardır. 


Redaksiyon 


MİLİTANLARDAN 
CHP'li yurtseverler! 


“CHP'li yurtseverler! Genel Başkanınız tutuklandı. Partiniz kapatıldı. Yöneticileriniz, üyeleriniz zindanlara atılıyor, mahkeme kapılarında süründürülüyor. 'Atatürkçüyüm' diyen cunta, Atatürk döneminden kalma ne varsa hepsine, CHP'ye, Halkevlerine, Türk Dil Kurumu'na, KİT'lere saldırıyor. Ne kadar Vahdettin yanlısı, Amerikan mandacısı varsa, 'ellerin dert görmesin' diye cuntaya övgüler düzüyor. 

“Kiminiz karamsarlığa kapılıp ‘Atatürk gerçekten yaşadı mı?’ diye soruyorsunuz. Bu güzel yurt kimlere kaldı diye içiniz kan ağlıyor. 

“Yıllardır düşman güçler, Türkiye'nin en eski iki partisinin, Türkiye Komünist Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin, komünistlerle, Atatürkçüler arasına kama sokmak için ellerinden geleni ardlarına koymadılar. 

“CHP'li yurtseverler! 

“Tek başına değilsiniz. Yurdumuzda barış, demokrasi, ulusal bağımsızlıktan yana güçler, şimdi erk süren bu bir avuç asalaktan hiç de az güçlü değildir. Güzel yurdumuz Türkiye'de yazgımız ortaktır.” 

Atılım 101.inci sayıdan değiştirilmeden kısaltılarak alınmıştır. 
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Spor çalışmalarımız yaz taarruzu g len ğimizin bir parçası oldu 


Yoldaşlar, 

Yaz taarruzlarında, devrimci özveri, bilinç ve disiplin düzeyimizi yükselterek siyasal formasyonumuzu geliştiriyoruz. 
Sınıf savaşımına daha sağlam gövdelerle katılmak, fiziksel formasyonumuzu geliştirmek için bu yıl spora da önem vermeye başladık. 

Yaz taarruzu spor çalışmaları basketbol ve koşu dallarında yapıldı. 

Basketbol çalışmaları, yaz taarruzunun başlarında öğrenme-antreman o düzeyinde toplu olarak yürütüldü. Öğrenme ilerledikçe takımlar arası karşılaşmalar başladı. 
Sonunda ise beş erkek takımı ve üç kadın takımı arasında iki ayrı turnuva yapıldı. 

Erkekler turnuvasında ilk üç takım, kadınlar turnuvasında ise birinci takım dereceye gırdı. Derece alan takımların kupaları 19 Eylül'deki 6. 
Yaz Taarruzu kapanış gecesinde verildi. Kupa alan erkek takımları şunlardır: 

Birinci: Meşeler 

İkinci: Angel Dinamo 

Üçüncü: Toroslar. 

Kupa alan kadın basketbol takımı ise Ateşler'dir. 

Koşu çalışmaları yaz taarruzu boyunca bireyler ya da guruplar düzeyinde yürüdü. 
Kapanış gecesinden bir gün önce, 18 Eylül'de 16 kilometrelik bir maraton düzenlendi. 

Maratona ve kapanış gecesine katılmak üzere Avrupa'- nın çeşitli yerlerinden çok sayıda yoldaşımız geldi. Tüm yoldaşların bir bölümü maratonun örgütlenmesinde görev aldılar. Her 1,5-2 kilometrede bir koşanlara içecek veren, çocuklarla ilgilenen, hakemlik yapan ekipler, sağlık ekibi v.b. vardı. 

Koşuya kadınlı erkekli çok 


Siyasal 
Jormasyonumuzun yanısıra fiziksel Jormasyonumuzu da geliştirmek, 

yığın bağlarını güçlendirmek için gelecek yaz taarruzlarımızda spor çalışmalarına daha da 

hız vereceğiz. 


sayıda yoldaş katıldı ve katılanların 9060'ı 16 kilometreyi tamamladı. İlk 20 sırada yer alanlar dereceye girdiler, ilk üç sırayı alan yoldaşlara ise kupa verildi. Ayrıca yaz taarruzu boyunca toplanan maraton fonu, birinci gelen yolda- 


şın yaz taarruzu katkısına eklendi. 

Spor çalışmalarının bir yararı fiziksel olarak formasyonumuzu geliştirmemiz olduysa, bir başka yararı da yığın bağlarımızı (o güçlendirmemiz oldu. Spor çalışmaları aracılı- 


ğıyla birçok genç sempatizan ve yeni yoldaş kazandık. 

Bu yılki spor çalışmalarıyla, güzel devrimci geleneğimiz yaz taarruzu yeni bir geleneksel yön daha kazandı. 
Bu yönü daha da geliştirmeliyiz. 


